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voorwoord 

 
Weer gebeurt in de lucht. 
Wolken , donder, bliksem, sneeuw, wind en regen zijn onze dagelijkse ervaring van wat er in de 
atmosfeer gebeurt. 
Weer komt ook uit de lucht vallen op andere manieren dan als gewone 'neerslag' .  
Regen kan gekleurd zijn, hagelstenen kunnen alle formaten en vormen hebben, regenbogen 
zien er niet altijd hetzelfde uit, tornado's en bolbliksems doen de gekste dingen en af en toe 
komen er voorwerpen of dieren naar beneden die niet in de lucht thuishoren. 
Soms ook komt er niets naar beneden, maar gebeuren er dingen aan de hemel die moeilijk te 
verklaren zijn. Dat gebeurde vroeger, en dat gebeurt nu. 
Over alles wat met de lucht te maken heeft gaan deze verhalen, en het enige wat ze gemeen 
hebben is dat ze anders zijn dan het gemiddelde weerbericht. 
 
Sommige verhalen zijn ook al in andere verzamelingen op deze site opgenomen. 
Een enkele keer zijn dezelfde onderwerpen in meer dan één verhaal gebruikt, omdat het 
oorspronkelijk voor verschillende doeleinden geschreven werd. 
Veel plezier! 
 
 
                             Loes Modderman,  2012 
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1. AAN DE HEMEL, IN DE LUCHT  
 
Als wij omhoog kijken zien we wolken, of 
geen wolken, of een beetje wolken. We zien 
bij dag de zon en bij nacht maan en sterren, 
hoewel dat laatste steeds moeilijker wordt in 
onze geürbaniseerde samenleving. Verder is 
er dan nog, even af en toe, de regenboog. En 
er zijn UFO's, maar die zijn zelden zichtbaar 
in onze contreien. Wat niet betekent dat ze er 
niet zijn. Laten we ons daarover geen illusies 
maken. 
 
Maar er waren tijden....Toen zagen mensen 
verschijnselen in de lucht die tot de 
onbeheerde wildgroei van het 
'onverklaarbare' behoorden. Nee, ik bedoel 
niet de vele opvliegers van de katholieke kerk, 

die in haar geschiedenis zoveel wonderlijke verschijningen kent. Maria's van gevarieerde snit die geen Maria's zijn 
maar vermoedelijk projecties van God weet (of God weet niet) welke kosmische grappenmakers. Wij trappen er 
wel in, daar ligt het probleem niet. En de kerk valt meestal niet over een wondertje meer of minder, als dat het 
gewenste effect heeft : Geloof - en vooral: geld.  
Die grappenmakers weten zo heerlijk in te spelen op de gangbare zorgen en verwachtingen. Ze kennen ons door 
en door; onze twijfels, onze goedgelovigheid, onze domheid. En daar willen ze best een verschijning aan wagen. 
 
In 1872 was er veel politieke onrust in de Elzas, het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland. Zulke tijden zijn 
ideaal voor verschijningen. 'Maria' vertoonde zich aan een paar kinderen boven op een berg bij het dorp Kruth, en 
al gauw liep het dorp en de directe en wijde omgeving uit om te zien wat de kinderen zeiden te zien. 
Eigenlijk gaat het steeds op dezelfde manier, alleen het aantal kinderen verschilt. 
Wat deze keer anders was, was dat twee van de meisjes zagen dat Maria met een zwaard zwaaide over de 
vormen van spooksoldaten die zich in het luchtruim aftekenden. Aldus William Howitt in Spiritualist  Magazine van 
1875. Een ander boek uit 1873, The Christian Trumpet, maakt melding van schimmige luchtgevechten in Polen in 
1872 en boven Stuttgart in datzelfde jaar, waar de keizer werd gezien terwijl hij zijn troepen heldhaftig naar de 
overwinning voerde. De Frans-Pruisische oorlog, meer een veldtocht van enkele maanden, was in 1871 al 
geeindigd met een overwinning van het koninkrijk Pruisen. 
Merkwaardig. 
Behalve luchtspiegelingen waren er ook andere verschijnselen: kruisen in ramen op verschillende plaatsen, die 
vanzelf opnieuw verschenen als de ramen werden beschoten. Benjamin Creme, profeet van 'Share International'  
de man die nu overal kruisen ziet die de komst van de Maitreya aankondigen, zou hard moeten nadenken om daar 
een spirituele verklaring voor te vinden. Ook toen kwam er al geen Messias. 
 
Maar we dwalen af. Terug naar de luchtlegers en weg van de religie. Het kan 
allemaal nog veel gekker. 
In het pas uitgekomen boek 'Hidden Realms'  van Jerome Clark, onderzoeker van het 
Forteaanse universum, staan veel voorbeelden van groepen zwevers en strijdende 
luchtlegers. 
Zo werd er in 1818 in New Jersey het volgende waargenomen door Wille Hartman, 
die naar buiten kwam op het geroep van haar kinderen. Zoals ze verklaarde voor het 
gerecht zag ze 'een groot aantal mannen in wit gekleed die over het veld van de 
buren liep, meer zwevend dan wandelend, en schijnbaar in verwarring. Toen 
verschenen er vijf anderen onder hen, stralender wit en veel groter, en samen stegen 
zij op ten hemel. Daarboven bleek nog een andere groep mannen te zweven die zich 
in dezelfde richting voortbewogen. Het hele verschijnsel duurde meer dan een half 
uur.' Aldus het ondertekende getuigschrift van het echtpaar Wille en David Hartman 
en hun buurman Andrew Raub. 
 
Op 24 december 1642 hoorden de inwoners van Kineton in Warwickshire rond middernacht het gekreun van 
soldaten en het slaan van trommels. Plotseling verschenen in de lucht de soldaten die dat lawaai maakten, in kleur, 
met paarden en vaandels en al. Beide duidelijk te onderscheiden legers leverden drie uur lang een gevecht, 
waarna de verschrikte inwoners de burgemeester uit bed trommelden, die de dominee  wekte om de hele 
geschiedenis te horen. 
Natuurlijk werden er politieke en godsdienstige interpretaties aan het voorval gegeven, want op diezelfde plek was 
slag geleverd in de Engelse Civil War (1642-1651). 
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In september 1870 maakte dominee Schultz uit Oakland, Californië, samen met zijn oom een nachtelijke 
wandeling, toen ze getroffen werden door een stralend rood licht. Er was geen maan en de lucht was helder. 
Het licht veranderde van vorm en werd een kroon, die na enige tijd veranderde in een rode band die over de hemel 
liep van oost naar west. 
Toen kwam er uit het noorden een leger, perfect uitgerust, en ook vanuit het zuiden naderde een leger. Beiden 
waren dieprood van kleur. Toen die legers de rode band bereikten schouderden ze hun geweer en losten 
tegelijkertijd een schot in de richting van de rode band. De beide mannen hoorden niets, maar zagen des te meer. 
De twee legers vochten in de lucht tot ze allemaal dood waren en op de grond (van de hemel) lagen. 
Toen verdween de scène. 
Korte tijd later werd de hemel opnieuw verlicht en een rode gloed onthulde de slachting die de hele aarde scheen 
te omvatten. Dat tafereel was zichtbaar gedurende een minuut of 40. 
 
Tegenwoordig zien we geen luchtlegers meer, maar andere onmogelijke dingen, zoals Maria's en dansende 
zonnen. Dat maakt de raadsels alleen maar groter. Niets is wat het lijkt. Laten we naar de hemel blijven opzien. 
 
 
 

 

2. LIGHTNING IN LOVE  
 
Wij kennen het nauwelijks, de 
'Thunderstorm' , bliksem die de hemel aan 
een stuk door verlicht en enorme schade 
kan toebrengen aan mensen en dieren. 
Er zijn in Amerika gevallen bekend van 
een hele kudde schapen of tientallen 
koeien die met een enkele blikseminslag 
gedood worden. Wrong time, wrong place. 
Mensen worden honderden malen per jaar 
door de bliksem getroffen, vroeger vaak 
gewoon in huis, vooral als ze toevallig aan 
de telefoon hingen, in de tijd toen die nog 
een vaste verbinding had met een 
transformatorkastje. 
 

Thunderstorms treffen sommige staten, vooral in het oosten van de US, talloze malen.  
Gelukkig overleven veel slachtoffers hun avontuur, en dat kan bijzondere gevolgen hebben, zoals een bijna dood 
ervaring en een verhoogde paranormale gevoeligheid. 
Maar waarom kiest de bliksem bepaalde mensen uit voor een herhaalde confrontatie? Hoe kan dat, met een 
natuurlijk fenomeen? Wat is de aantrekkingskracht waardoor sommige mensen vaker dan één keer in hun leven 
door de bliksem worden geveld...en het overleven? 
 
Zo iemand was wereldrecordhouder Roy Sullivan (1912-1983), die 
er het Guiness Book of Records mee haalde. 
Hij werd maar liefst zeven maal getroffen. 
Sullivan was Park Ranger in Shenandoah Nationaal Park in 
Virginia, een van de meest bliksemgevoelige staten. 
Het eerste treffen met de bliksem was in 1942, toen hij al zes jaar 
in het park werkte, terwijl hij schuilde voor een thunderstorm in een 
nieuwe uitkijktoren van de brandweer, waar nog geen 
bliksemafleider opstond. 
De toren werd vele malen getroffen, en daarmee het been van 
Sullivan. Hij hield er een kapotte voet en een gat in z'n schoen aan 
over, en kwam verder met de schrik vrij. 
De tweede keer was in Juli 1969. Sullivan reed op een bergweg, en rijdende auto's zijn doorgaans beschermd door 
hun rubber banden. Maar door een open raam werd Sullivan getroffen. De klap sloeg hem bewusteloos, en 
brandde al z'n haar af. De onbestuurde auto stopte aan de rand van een ravijn. Wat voor bijzondere 
beschermengel had die man? 
De derde keer, in 1970, vond de bliksem hem in z'n voortuin. Hij sloeg in in een nabije stroomtransformator en nam 
terloops Roy's schouder mee. Die kwam er vanaf met een brandwond. 
Twee jaar later, in 1972, werd hij voor de vierde maal getroffen, terwijl hij binnen in het Rangerstation aan het werk 
was. Z'n haar stond in de fik, maar met natte handdoeken wist hij erger te voorkomen. 
Vanaf dat moment werd Sullivan bang. Als hij onderweg was tijdens een thunderstorm zette hij de truck aan de 
kant en ging plat op de vloer liggen. Een jerrycan water hield hij altijd bij de hand. Hij begon te geloven dat de 
bliksem hem kon vinden zelfs als hij in een menigte mensen stond. 
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Daar kon hij wel eens gelijk in hebben gehad. 
In augustus 1973 kwam de vijfde aanval. 
Terwijl hij in het park surveilleerde zag hij hoe een stormwolk zich vormde en 
hij reed snel weg in de hoop dat hij ergens kon schuilen voor er bliksem 
uitkwam. Maar de wolk leek hem te volgen. Toen hij dacht veilig te zijn en 
uitstapte werd hij getroffen. Hij zag de schicht die hem trof. Zijn toch al 
schaarse haar moest het opnieuw ontgelden, de bliksem zocht zich een weg 
langs zijn arm en benen, maar Sullivan bleef bij bewustzijn. Hij kroop terug in 
de truck en gooide water over zich heen. 
Na drie jaar rust werd hij in 1976 opnieuw getroffen, deze keer in z'n enkel. 
Ook nu weer zag hij hoe een wolk zich vormde en hem volgde. Ontsnappen 
was weer niet gelukt. 
De zevende en laatste keer was in 1977. Sullivan was aan het vissen. De 
bliksem sloeg in z'n hoofd, schroeide z'n haar, en verbrandde zijn borst en 
buik.  Hij strompelde naar zijn truck, en op dat moment verscheen er een beer 

die een forel van hem probeerde te stelen. Sullivan had nog net 
de kracht om het dier met een stok weg te jagen. 
Later vertelde hij dat dat in zijn carriëre als parkwachter de 21ste 
keer was dat hij een beer met een stok had geslagen en 
weggejaagd. Bang was Sullivan niet uitgevallen. 
Alle zeven 'hits' zijn door dokters bevestigd. Sullivan werd ook als 
kind al een keer getroffen, maar omdat dat niet meer na te gaan 
was, heeft hij die keer er nooit bijgerekend. Ook zijn vrouw werd 
een keer getroffen terwijl ze de was ophing. Sullivan stond er 
naast, maar werd deze keer gespaard. 
 
De kans dat iemand over een periode van 80 jaar door de 
bliksem wordt getroffen is 1 op 10.000. De kans dat je zeven keer 
wordt getroffen is 1: 10.000 tot de zevende macht. Dat is een 
onvoorstelbaar kleine kans. Maar Sullivan liep door de aard van 
zijn werk wel meer risico dan de meeste anderen. Daarbij komt 
dat Virginia 35 tot 45 thunderstorm dagen per seizoen heeft, dat 
is zowat elke drie dagen een. Tussen 1959 en 2000 werden er in 
Virginia 58 mensen gedood en 238 gewond, volgens de 
medische gegevens. In heel de US werden in dezelfde periode 
3239 mensen gedood en meer dan 13.000 gewond. De meesten daarvan waren mannen van 20 tot 40 jaar die 
zich buiten bevonden. 
 
Hoe liep het af met Roy Sullivan? 

Hij had het niet makkelijk. De bliksem vergalde zijn leven. Mensen 
begonnen hem te mijden, uit angst ook getroffen te worden. Anderen, 
vooral collega's zochten hem juist op: als de bliksem inslaat weten we dat 
Sullivan hem zal opvangen. 
 
In 1983 maakte Roy Sullivan zelf een eind aan zijn leven, volgens de 
berichten vanwege een onbeantwoorde liefde. Maar misschien had hij het 
gevoel dat de goden het op hem hadden gemunt, en dat hij ooit een keer 
werkelijk dodelijk getroffen zou worden. 
 
In dit hele wonderlijke verhaal is er iets wat mijzelf het meest intrigeert: 
Sullivan's idee dat de donderwolk hem achtervolgde, zoals hij zei bij het 
5de en 6de treffen.  Wolken die zich vreemd gedragen zien we vaak in 
UFO getuigenissen. Was Roy Sullivan een alien experiment? 
Er moet iets achter zitten, het kan niet zo zijn dat één persoon 7 keer 
wordt getroffen, vaak in onlogische omstandigheden, binnen, in de auto, 
op een moment dat hij net uitstapte.  
Bliksem is een natuurkracht. Maar hier lijkt meer aan de hand; er lijkt een 
soort intelligentie achter te zitten.  
De bliksem moest hem hebben, als een kat die met een muis speelt voor 
hij hem doodt.. 
Waarom, dat is een raadsel, tot nu toe te vreemd om op te lossen. 
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3. DE CAPRIOLEN VAN DE BLIKSEM  
 

In Nederland zijn onweersbuien over het algemeen nette afwisselingen van 
donder en bliksem, en als je de seconden telt tussen bliksem en donderslag 
weet je hoever of hoe dichtbij de bui zich bevindt, want het geluid verplaatst 
zich met 343 meter per seconde. 
Tegenwoordig komt onweer minder voor, lijkt het, maar vroeger hadden we 
ze vaak in de zomer, en dat verfriste de natuur en bracht een massa 
negatieve ionen in de lucht. Heerlijk. 
 
Niet zo in Amerika. Daar kent men de 'Thunderstorms' , die vooral het Oosten 
van de US in de zomer veelvuldig teisteren. Een aaneenschakeling van 
bliksem en donder, hevige winden, regen en hagel, overstromingen, 

bosbranden, en uitval van elektriciteitscentrales, kortom: natuurgeweld op z'n spectaculairst. 
Daarbij vallen slachtoffers. 
Iedere minuut slaan er op de wereld 6000 bliksems de grond in, het meest in tropische of subtropische gebieden. 
Bliksem is elektriciteit. En hoewel elektriciteit een volkomen normaal deel van ons leven is geworden, weten we er 
lang niet alles vanaf. Er zijn verschijnselen die we niet kunnen verklaren, en ook niet namaken in een laboratorium. 
Bolbliksem is daar een voorbeeld van: een bliksembal van zo'n 20 cm doorsnee die door muren gaat en, volgens 
getuigen, wel een soort bewust leven lijkt te bezitten, tot hij met een klap uit elkaar spat.  
Gewone bliksem slaat in op het hoogste punt, weten we, en daarom plaatsen we bliksemafleiders op alles wat ons 
lief, en hoog is. Op de Domtoren, op de Westerkerk en op de Eusebius. 
Niet op onze bomen of op onze koeien, en die worden dan ook nog wel eens getroffen.  
Maar menselijke slachtoffers, daar hoor je bij ons weinig van. 
In Amerika daarentegen worden ieder jaar honderden mensen door de bliksem getroffen. Gelukkig overleeft het 
merendeel, maar de gevolgen kunnen evengoed beroerd zijn, en niet te voorspellen.  
 
Tony Cicoria was in 1994 een succesvol chirurg van 42 jaar, 
praktiserend in New York. 
Terwijl hij aan de telefoon stond, werd hij door de bliksem getroffen 
en 10 meter weggeslingerd. 
Hij had een BDE (bijna dood ervaring), en zag bij zijn uittreding zijn 
lichaam van boven, terwijl ambulancebroeders hem in leven 
probeerden te houden. 
Na 14 dagen ziekenhuis en wonderbaarlijk weinig schade mocht hij 
naar huis, en hij pakte zijn leven als chirurg weer op. 
Na ongeveer een maand kreeg Tony opeens een enorme drang om 
naar pianomuziek te luisteren. Hij werd verliefd op Chopin. In een 
droom hoorde hij muziek in z'n hoofd en hij begon te componeren, 
na eerst te hebben leren notenlezen, en pianoles te nemen. 
Daarnaast werd hij heel spiritueel, en verdiepte hij zich in de Bijna 
Dood Ervaringen ervaringen van anderen, en wat wetenschappers 
daarover hebben geschreven. 
In 2006 kwam hij in contact met Oliver Sacks, de beroemde 
neuroloog die hem onderzocht en stimuleerde zijn nieuw verworven 
talenten te ontwikkelen. Intussen heeft Cocoria zijn 'Lightning Sonate' , zijn eerste stuk muziek dat hem jaren door 

het hoofd speelde, voor publiek uitgevoerd. 
Sacks  ƹ denkt dat de bliksem de neurologische structuur van Cicoria's 
hersens ingrijpend heeft veranderd. 
In een interview voor IANDS, de Amerikaanse organisatie voor mensen die 
een BDE hebben meegemaakt, zegt Cicoria: "Een ding waar ik absoluut 
zeker van ben: dingen gebeuren met een reden. God knipoogt." 
 
Een bizar trekje van de bliksem is dat sommige mensen vaker getroffen 
worden dan één keer in hun leven. Niet omdat ze zich vrijwillig in het open 
veld begeven, maar omdat de bliksem een voorkeur voor hen schijnt te 
hebben. Of, in sommige gevallen, omdat de bliksem ze niet schijnt te 
mogen. 
Een bizar voorbeeld van zo'n vendetta is het geval van Majoor R. 
Summerford, een Britse militair. In 1918 werd hij door de bliksem van zijn 
paard geworpen, maar kwam de gevolgen weer te boven. In 1924, 

inmiddels gepensioneerd, werd hij tijdens het vissen opnieuw getroffen, en deze keer was hij gedeeltelijk verlamd. 
Toen hij in 1930 weer getroffen werd was de verlamming permanent, en Summerford stierf twee jaar later. Maar in 
1934, niet te geloven maar echt gebeurd, werd het graf van de majoor door de bliksem getroffen als enige op de 
begraafplaats, waarbij zijn grafsteen in stukken barstte. Toeval? 
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NA DE INSLAG... 
 
Het komt vaak voor dat iemand na een bijna dood ervaring 
meer oppikt van de andere wereld. Of liever: dat is meer regel 
dan uitzondering.  
Maar zoals we hierboven al zagen kan ook de bliksem de deur 
naar bijzondere gaven openzetten.  
Sommigen worden er helderziend door, anderen krijgen zoveel 
elektriciteit in hun systeem dat ze invloed hebben op 
elektronica en elektrische apparaten. Wie het overleeft staan 
geheid veranderingen te wachten. Veranderingen waar de 
meesten geen raad mee weten, omdat lang niet iedereen de 
toegenomen gevoeligheid kan plaatsen in zijn tot dan toe niet 
zo spiritueel gerichte leven. 
Zo'n geval staat er deze week in Psychic News. 
"Man Ziet Geesten Na Door De Bliksem Te Zijn Getroffen" zegt 
de kop. Wow! 
 
Het blijkt te gaan om een man van 64 in Mansfield, Eric 
Brocklebank,  Ƹ die als leider van zijn RAF cadet squadron op 

weg was naar een mars-competitie. Maar er barstte een hevige onweersbui los, en de cadetten werden 
kletsnat.  
Onder de bomen schuilen was geen optie, en Broclebank nam zijn jongens mee om ergens in een tent 
wat heets te drinken en op te drogen. 
Maar terwijl hij een hotdog uit de pan haalde werd Eric Brocklebank door de bliksem getroffen, en hij 
klapte tegen de grond, gelukkig zonder hete olie over zich heen te krijgen. 
Hij bleef min of meer bij bewustzijn maar zag niet veel meer. In de ambulance stopte hij met ademen, en 
hij had het begin van een Bijna Dood Ervaring. Gelukkig werd hij snel 
teruggehaald. 
 
In het ziekenhuis beginnen dan de vreemde ervaringen. 
Hij hoort stemmen terwijl er niemand aanwezig is. 
Een klein meisje verschijnt bij zijn bed en vraagt naar haar 
grootmoeder. De zuster die hij later vertelt over het meisje kijkt hem 
aan of hij gek is. Hij ligt op een mannenafdeling; kleine meisjes lopen 
er niet rond. 
Later die nacht komt er een oudere man bij hem binnen in een zwart 
pak. Die vertelt hem dat hij zelf ook door de bliksem is getroffen in 
1957, en dat hij het gewoon maar moet laten gebeuren. "wat?"vraagt 
Eric. "Wat er ook gebeurt, ga en doe het" zegt de man een paar keer, 
en hij voegt eraan toe "Je zult weten wat het is als je er aan toe bent."  
Dan is hij verdwenen. 
Aan de zuster vraagt hij wie die man was, maar natuurlijk weet die 
weer van niets. 
De volgende morgen komt er een vrouw naar Eric toe met een oude krant. In de krant staat het verhaal 
van de man die hij 's nachts aan zijn bed heeft gehad. 
Brocklebank denkt nu alleen nog maar dat hij helemaal gek geworden is. Hij heeft nog nooit van 
Spiritualisme of van contact met overledenen gehoord, dus wat wil je. 
En het houdt niet op als hij weer thuis is. Hetzelfde kleine meisje komt nog eens langs. 
Eric spreekt erover met een vriendin van de familie, en die verwijst hem naar een oude tante die 
'mensen kent die verstand hebben van zulke dingen' . 
Bij het volgende bezoek aan tante begint Eric over het kleine meisje. Tante doet een greep in haar 
handtas, en haalt er een fotootje van een kind uit, dat Eric meteen herkent als het meisje dat hem op 
kwam zoeken. Het blijkt zijn jonggestorven zusje te zijn, van wie hij nooit heeft afgeweten. 
Sindsdien is Eric in contact met de Spiritualists' National Union, en langzaamaan doet hij pogingen om te 
begrijpen wat hem telkens weer overkomt. 
"Ik ben een realist",zegt hij. "Tot nu toe zag ik alles in wit en zwart. Dat vraagt nu om een ingrijpende 
revisie." 
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4. SNEEUWROLLER  
 
Ooit van sneeuwrollers gehoord? 
Ik kwam dit natuurverschijnsel 
tegen in een boek 'Weird Weather'  
en googelen gaf honderden foto's 
van wat lijkt op rollen gemaaid gras 
in de zomer, maar dan wit, winter, 
sneeuw, en niet door 
mensenhanden gemaakt. 
 
Voor het ontstaan van 
sneeuwrollen zijn bijzondere 
atmosferische condities nodig: een 
harde laag sneeuw met daarop 
een dikke laag versgevallen  
vlokken. 
De wind is de sleutel: 
als de temperatuur stijgt en het 
waait genoeg, dan vormt zich een sneeuwbal...die gaat rollen als een tapijt, en laag na laag toevoegt aan de 
oorspronkelijke bal. 
Zo kan een sneeuwvlakte helemaal vol komen te liggen met zulke rollen sneeuw, los, fluffy, en prachtig.  
De afmetingen hangen af van hoelang een sneeuwrol kan doorgaan met rollen voor hij een collega raakt.. 
 
Het kan ook gebeuren dat er een sneeuw 'donut' ontstaat, wanneer de wind draait en de eerste lagen uit de rol 

worden geblazen 
Zo'n donut ziet er 
dan zo uit.Ƹ 
 
Hier ƹ een soort 
megaliet van 
sneeuw, begonnen 
als een roller en 
tenslotte op de kant 
terechtgekomen. 
 
Wat een wonder! 
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5. MAARTSE WINDEN  
uit: The Comic Almanac Maart 1843 

 
De Comic Almanac was een periodiek die in 1835 in Londen werd geboren. 
Politieke satires, cartoons, spotgedichten en bizarre verhaaltjes vulden het 
blad. Hoewel het voor ons 180 jaar later niet lekker meer leest en veel 
onbegrijpelijk is, zit er soms iets tussen dat nog altijd grappig is. Hier zo'n 
'verslag': 
 
De Meteorological Society hield zijn grote jaarlijkse bijeenkomst op de 
Waterloo Bridge om de aard van de Maartwinden te bestuderen, en daarbij 
kwamen interessante fenomenen aan het licht. Een lid had zichzelf in een 
van de inhammen geplaatst, wachtend op een windstoot vanuit het noorden, 
en bevond zich daarom in een positie om verslag te doen van de volgende 
bijzonderheden: 
 

Zijn eerste sensatie was een heftige waai in zijn gezicht, die tranen in beide ogen veroorzaakte, en zijn haren in 
een aantal bijna horizontale lijnen uitzond, waarbij sommigen een rechte hoek vormden met zijn voorhoofd. 
 
Toen hij zich omdraaide in het belang van verdere experimenten, onderging zijn hoed zo'n draaiing dat die, 
aanzienlijk lichter dan lucht zijnde, in een hellende toestand van zijn hoofd werd opgelicht, en, toen de kracht van 
de atmosfeer er niet langer vat op had, onder invloed van de zwaartekracht naar de aarde viel en zich rond zijn as 
over de grond verplaatste tot aan het tolhek. 
 
Een buitengewoon interessant experiment werd daarna gedaan met een gewone paraplu, 
waarop, in gesloten toestand, de Maartse wind geen vat bleek te hebben, hoewel werd 
vastgesteld dat de atmosferische druk op ieder punt van het gerief gelijk was.  
Bij het opsteken van de paraplu in de richting van de wind werd de houder van het apparaat 
zacht in achterwaartse richting geduwd, waarbij het experiment voor toeschouwers 
interessant werd toen hij zich probeerde om te draaien. 
De paraplu werd daarbij volledig binnenstebuiten gekeerd en brak tenslotte met een 
angstwekkend gekraak, waarbij de punten waar het doek aan de spaken was bevestigd 
samengedrukt werden in een toestand omgekeerd aan wat de bedoeling was. De ijzeren 
constructie nam een hoekige positie in ten opzichte van de stok, en het viel niet aan te raden 
dit experiment verder door te zetten. 
 
Het werd tevens bewezen, zonder een spoor van twijfel, dat als het menselijk oog geopend blijft in de maartse 
winden, stof zich zal verheffen tot het het orgaan van visie bereikt. Dit werd experimenteel vastgesteld in twee of 
drie gevallen, en een enthousiast lid van de Society  herhaalde het experiment verschillende malen, en vond 
steeds opnieuw het overtuigend bewijs.  
 
 

6. PLUVIFUGE  
 
Het wonderbaarlijke blad 'Notes and Queries' van 1860 besteedt aandacht aan een nuttige uitvinding, van iemand 
die uitzonderlijk begaafd is met gezond verstand.... 
 
" Voor de Academie van Wetenschap in Parijs is een wonderbare vinding gepresenteerd van de heer Helvetius 
Otto van Leipzig. Volgens de uitvinder zullen we in het vervolg altijd goed weer hebben - want in feite is het zo dat 
wanneer men gebruik maakt van zijn idee er geen regen meer kan vallen tenzij gewenst. 
Zijn plan is simpel genoeg. Hij richt een platform op dat hoog de lucht ingaat. Daarop plaatst hij een propeller die 
door stoom wordt aangedreven. De bladen van deze propeller die heel krachtig is, blazen de wolken weg, En 
aangezien regen uit de wolken komt, kan men begrijpen dat waar geen wolken zich kunnen verzamelen, er ook 
geen regen kan vallen. 
De Heer Helvetius Otto houdt vol dat als een aantal van zijn regen propellers, of liever 'Pluvifuges' zoals hij ze 
wenst te noemen, op diverse plaatsen in de stad worden neergezet, hij voor de inwoners continu goed weer kan 
verzekeren en bescherming tegen plotselinge stortbuien en modderige straten, waar de voetgangers zozeer onder 
te lijden hebben.  
De Academie heeft het voorstel van de heer Otto met algehele bijval ontvangen, en we verwachten dan ook dat het 
plan spoedig ten uitvoer zal worden gebracht. 
De inventie doet nauwelijks onder voor die van de bliksemafleider van de heer Benjamin Franklin, en als de 
Amerikanen slagen in aantrekking, waarom zou de heer Otto dan niet slagen in afstoting?" 
 
Eh...gezien de in sommige streken aanhoudende droogte...zouden er misschien enkele Pluvifuges stiekem worden 
ingezet? Ben ik hier op het spoor van een nieuw type conspiracy?  Hm.... een propeller gezien, iemand? 
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7. MIST EN WOLKEN  
 
In een Fortean Times uit 1993 lees ik een kort berichtje: 
 
"Het Baci bos bij de stad Cluj in centraal Roemenie is de focus van veel UFO rapporten. Ergens in 1992, volgens 
een Roemeense krant,  wandelden Zoltan Frenc en zijn schoonzoon in het Baci bos. Het was mooi weer, de hemel 
was helder, maar de zon scheen ineens bleker te worden. De schoonzoon begon wat sneller te lopen, en Frenc 
verloor hem uit het gezicht. De wind stak op, en een dichte mist daalde neer. Frenc's ogen begonnen te steken. 
De mist trok snel weer op en de zon scheen weer - maar de schoonzoon was verdwenen. 
Een zoekactie door dorpelingen en de politie had geen resultaat."  
 
Zo'n verontrustend berichtje lijkt misschien onzinnig. Maar het past precies in de vele getuigenverklaringen die 
spreken van plotselinge mist, wolken die komen en gaan en soms tegen de wind in drijven, en vreemde 
verdwijningen.  
Wolken zien er onschuldig uit, en gelukkig zijn ze dat meestal ook. Bovendien zijn ze prachtig. 
Maar sommige van hen zijn niet te vertrouwen. 
Wij slaan er William Corliss op na, die onvolprezen opvolger van Charles Fort, die alles wat vreemd en onverklaard 
was uit wetenschappelijke tijdschriften plukte. Zijn werk was nooit klaar. 
 
Voorbeelden van wolkenspaken: 
 
18 Augustus 1870. Engeland.  
(....) De lucht was heel helder, maar in de verte was een donderbui actief.  
Ik zag lichtgevende dunne spaken (onder de wolken) die schenen te roteren,  
en lange tijd in dezelfde positie bleven. 
 
1 november 1937. Het Kanaal. 
Een piloot neemt een grote stapelwolk waar. Vanuit de basis van de wolk  
komen zijn horizontale stralen te zien, vanuit een middelpunt. 
 
Een goeie verklaring is er niet. 
 
Voorbeeld van lawaaiige wolken: 
 
Juli 1932, Cache Lake, Ontario 
Het was een kille ochtend, en de hemel was zwaar bewolkt. Mijn aandacht werd getrokken door een rommelend 
geluid uit het westen, alsof er een donderbui aankwam. terwijl ik bleef kijken kwam er  boven de bomen aan de 
overkant van het meer een hele lange, smalle wolk aanzetten die op een regenwolk leek. Hij bewoog zich in 
breedterichting voort en het rommelend geluid kwam overduidelijk uit deze wolk, die naar schatting 70m lang was. 
terwijl de wolk dichterbij kwam werd het stationaire geluid steeds harder. Hij passeerde over mijn hoofd, en er 
kwam geen regen uit, noch zag ik iets van elektrische ontlading die vaak in donderwolken te zien is. 
 
Gelukkig is deze meneer niet verdwenen. 
Op internet vind je veel speculaties over UFOs die zich verbergen in wolken. 
Als ik een UFO was en ik wilde me niet laten zien, zou ik dat ook doen. Het ligt voor de hand. 
De vraag is of iedere vreemd uitziende wolk een UFO is. 
Zeer waarschijnlijk niet. 
Bovendien is het in de eerste plaats de vraag wat een UFO is, en ook daar is geen eenduidig antwoord op. 
 
uit Charles Forts 'Book of the Damned: 
22 maart 1870, bericht een metereologisch journaal, zien zeelieden een afwijkende wolk, rond, met wat onwolkige 
details in het centrum. Men staart en speculeert. Het is lichtgrijs, maar hangt lager dan de rest van de wolken. En 
het beweegt zich tegen de wind in. Een half uur lang is die wolk zichtbaar, tot het te donker werd om hem verder te 
volgen. 
 
Nog een voorbeeld van merkwaardige wolk, eentje die niets laat verdwijnen maar wel iets laat vallen. 
 
September 1814, Agen, Frankrijk. 
Een kleine witte ronde wolk die tijdens het voortdrijven ineens begint de draaien en zich snel naar het zuiden 
beweegt. 
Oorverdovende rommelende geluiden komen er uit die wolk, en dan explodeert hij in een regen van rotsblokken en 
stenen. 
 
Of deze: Forest Hill, Arkansas, in 1847: 
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De hemel was helder, maar in de middag vormden zich plotseling turbulente wolken die eruit zagen "als een 
pikzwarte deken, van boven af verlicht door rode toortsen." 
Een luide explosie klonk die huizen door elkaar schudde en de kerkklok deed luiden, terwijl er een vlammend 
lichaam naar beneden kwam dat net buiten de stad in de aarde drong. Daar maakte het geval een gat van bijna 3 
m. diep en meer dan 60 cm breed. 
De steen die op de bodem van de put werd gevonden was gloeiend heet. De lucht was intussen weer opgeklaard. 
 
Heel ongebruikelijk gedrag voor een wolk.  
Hier nog een: 
 
Hutchinson, Minnesota, 1897. 
Een lichtgevende cumuluswolk die vanuit het oosten komt aanzetten. Als de wolk 
boven het stadje is,valt er een lading insecten uit van dezelfde species. Hetzelfde 
gebeurde in datzelfde jaar in Macerata, Italië, waar uit bloedrode wolken 
duizenden insecten neerdaalden die de bewoners van die streek nooit eerder 
hadden gezien. 
 
Dit geeft allemaal te denken.  
Ook in verband met vreemde verdwijningen, zoals die van dat zeilbootje ergens bij Australië dat een paar jaar 
geleden verlaten werd aangetroffen. 
Waar blijven die mensen? Worden die in een andere dimensie uitgestort? 
Even nieuws, snel vergeten, maar ik zou het toch wel willen weten. 
 
 

Sinds enkele jaren ben ik lid van de Cloud Appreciation Society. Die 
hebben een site waarop de meest wonderbaarlijke wolkenformaties te 
bewonderen zijn, en men kan zijn eigen foto's insturen om de club te 
ondersteunen. http://cloudappreciationsociety.org/ 
 
Onlangs vloog ik boven de wolken. Dat is heel gewoon, want wolken 
hangen nou eenmaal lager dan het gemiddelde vliegtuig stijgt. Niettemin 
vind ik die wolken steeds weer een schouwspel van grote schoonheid en 
iets waar ik geen moment van wil missen. Ze stimuleren de fantasie, en 
zonder enige moeite kan ik me voorstellen dat ik over de wolkenpieken 
en dalen wandel en op de uitkijk sta op een cumuluswolk, starend in de 
verte, naar een UFO, of zo. Oppassen natuurlijk dat ik niet in een gat val 
op weg naar de lapjesdeken die aarde heet. 
Dus uitkijken is de boodschap. Behalve wolken niets abnormaals gezien 
op die vlucht. 
 

Maar sommige mensen maken vreemde dingen mee, als het om wolken gaat.  
Zoals Missy McDonald in een FATE uit 1998, die vanuit haar huis de lucht in keek ergens in de buurt van de Golf 
van Mexico, tijdens stormachtig weer. 
De wolken waren ongewoon wit, en de lucht bijzonder sprekend blauw. 
Voortdurend in beweging waren die witte wolken, alsof de lucht kookte. 
Terwijl ze keek begonnen ze vorm aan te nemen. Er ontstond een stad die zo uit The Wizard of Oz leek te komen. 
De stad bleef enige tijd hangen en loste toen weer op. Meer wolken verschenen en vormden engelen en monsters 
met grote horens. En ook die losten op, om te veranderen in drie figuren met baarden en een vierde met een 
kroon. Hun lichamen waren niet zichtbaar, alleen de hoofden en schouders. Een van hen droeg een tulband. Die 
draaide zijn wolkenhoofd en keek Missy aan. 
De hele cyclus herhaalde zich nog twee maal.  
 
Sterk. 
Missy beweert niet aan de drugs of wat anders te zijn.  
Het is gek en onwaarschijnlijk, maar zo gek is het nou ook weer niet, want mensen hebben vaker religieuze en 
andere voorstellingen in de lucht gezien. Wolken zijn nou eenmaal het meest geschikt om die voorstellingen te 
vormen. Zelf zag ik een keer een draak met een tamelijk uitgesproken uiterlijk, kop en klauwen en alles erop en 
eraan.  
En omdat ik denk dat er vaker spelletjes met ons gespeeld worden door bv de 'zon' te laten tuimelen, 'Maria' te 
laten verschijnen, munten en rozenkransen van kleur te laten verschieten en halve mediums te laten verdwijnen, 
wat is er dan gek aan een diavoorstelling in de wolken. Toch?  
Alles hangt af van welk paradigma je besluit aan te hangen. 
En ons bestaan is nou eenmaal niet houvast als een huis maar wisselvallig als de wolken.  
Wie daar niet aan wil, smakt omlaag op het asfalt van hardnekkigheid. 
 

http://cloudappreciationsociety.org/version2/wp-content/uploads/2011/10/society-patch.jpg
http://cloudappreciationsociety.org/
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8 . HAGELS  
We kennen hier in Nederland eigenlijk maar weinig 
gekkigheid. Hagel valt regelmatig, maar de hagelstenen zijn 
meestal niet groter dan hooguit een cm doorsnee, en als ze 
groter zijn dan is het nieuws. 
Hagelstenen die eruit zien als stekelvarkens of spoetniks, 
of de grootte hebben van een golfbal, die vallen bij ons niet 
uit de hemel. Gelukkig maar, want zulke hagel wil je niet op 
je hoofd krijgen. 
In andere landen en andere tijden viel, en valt andere 
hagel. Die kan levens kosten van mensen en vee. 
 
Hier ƹ een afbeelding uit het boek van astronoom Camille 
Flammarion, l'Atmosphere' . 
In tegenstelling tot sneeuwvlokken, die in de regel niet 
afwijken van hun 6 kantige kristalrooster kunnen 
hagelstenen de vreemdste vormen aannemen. Die vorm 
hangt af van hoe lang ze in de lucht zijn gebleven, de 
temperatuur en de snelheid waarmee het water tot hagel is 
bevroren.  
Aan 
sommige 
hagelstenen 
kun je zien 
dat ze zich 
in lagen 
hebben 

opgebouwd, zoals de jaarringen van een boom.Ʒ 
 
Andere stenen lijken 
een verzameling 
kleinere hagelkorrels 
die zich hebben 
verenigd tot een 
groep. ƹ 
 

De kracht waarmee zulke hagels neerkomen 
kan dodelijk zijn. Ʒ 

 
Sommige stenen 
hebben vreemde 
uitsteeksels, zoals 

op deze foto ƶ en deze tekening in een catalog van William 
Corliss.Ʒ 
Hieronder nog een paar afwijkende vormen. 

http://www.flickr.com/photos/zwqphotos/7676503650/in/photostream/
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Uit een krant van 1925: De meeste hagelsteenen waren vrijwel bolrond van vorm en bestonden uit een harde, 
heldere ij sker n, omgeven door witte, ondoorschijnende ijslagen. Vele steenen hadden den vorm van een 
pyramide met een aangegroe iden halven bol.  

 
 

 

Strange hail storm; someone explain? 
I was walking 

home from school 

and I saw no clouds 

besides one small 

white cloud and I 

was walking with 

my friend and she said she saw a green lightning come down 

from that cloud, then we split up cause she lives in the other 

direction and hail just started coming down even though that 

white cloud was not near me and it was sunny and blue sky, it 

hailed for a few secs then I saw a huge flash then a huge roll of 

thunder, lots of people were outside wondering what it was! 

 
Tja....kijk. Bovenstaand berichtje vond ik op een messageboard op 
internet. Na het Engels wat bijgeschaafd te hebben bleef er een 
vreemd geval ter verklaring: zon, een heldere lucht, een kleine 
geïsoleerde wolk, een bliksemflits, en dan hagel en donder. 
Een meteoroloog had meteen een antwoord bij de hand, maar dat 
sloeg nergens op. 
Zulke gevallen zijn extra interessant, omdat de tiener die het schreef 
vast nooit van Charles Fort of van anomaleuze wolkjes heeft gehoord 
die nu en dan aan heldere hemel hun vreemde ladingen laten vallen. 
Zo'n verslagje is dus 10 tegen 1 erg betrouwbaar. 
 
Hagel kan, zoals we hierboven hebben gezien, in alle soorten en 
maten voorkomen, maar dan hebben we 't over atmosferische 
variaties waar niets 'eigenaardigs' aan is. 
Veel interessanter zijn de hagels, of de enorme ijsklompen die zo nu 
en dan uit een heldere hemel vallen Ʒ, of, zoals in het 
messageboardberichtje hierboven, uit een wolkje dat er niet hoort te 
wezen. 
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John Keel, bij leven Forteaans onderzoeker en schrijver 
van veel boeken en artikelen, schrijft: "Als de experts 
niet vliegtuigen de schuld geven (van vallende 
ijsklompen) dan zeggen ze dat het van kometen komt. 
Honderden keren per dag komen grote brokken 
gesteenten in onze atmosfeer terecht. De meesten 
daarvan bereiken nooit de grond. Ze vatten vlam en 
smelten op weg naar beneden. Als massieve brokken 
steen  smelten bij hun val in de atmosfeer, hoe kunnen 
blokken ijs dat dan overleven? Het is duidelijk dat ze dat 
niet kunnen. 
 
ƹ Dit brok ijs viel op 28 jan 2007 op een auto in Florida, 
en maakte daar een forse deuk in. 
In 2006 was iets dergelijk ook al in Leicester, Engeland 
gebeurd. Hebben ze daarboven soms  iets tegen 
auto's? 

Maar wie er de boeken en internet op nastaat komt erachter dat er nogal wat ijs naar beneden valt, vanuit heldere 
luchten en bij warm weer. 
Toiletten, zeggen de experts. De poepdozen van vliegtuigen worden zo nu en dan geleegd en de inhoud bevriest. 
Maar onderzoek heeft uitgewezen dat er niets onvertogens in die ijsbommen zit. 
Dan komt het van de vleugels van vliegtuigen, proberen de experts maar weer eens. 
Tja. Kan zijn. Ware het niet dat die ijsbrokken ook vallen als er in geen velden of wegen een vliegtuig te bekennen 
is. Ware het niet dat brokken ijs uit de lucht kwamen vallen lang voor er überhaupt vliegtuigen bestonden. 
Soms in forse plakken, waarvan niemand weet hoe ze werden gevormd. Zonder vliegtuigen. 
Zoals die werden geproduceerd tijdens een tornado die raasde over Oregon op 3 juni 1894. De stukken ijs waren 
glad, en "maakten de indruk dat ze deel hadden uitgemaakt van een groot ijsveld, dat plotseling in stukken was 
gebroken". 
In 1802 viel er in Hongarije een ijsbrok van 6 meter naar beneden. 
Een ijsveld in de lucht? 
Nog wonderlijker ijs viel op 10 augustus 1897 op Manassas, Virginia: ter grootte en met de vorm van stukjes van 
een chocoladereep. 
Of, in januari 2011 in Jackson, Massachusetts, ijspegels die uit een 
heldere hemel naar beneden komen en kapot vallen op een 
parkeerplaats. Zie het zelf! 
http://www.theblaze.com/stories/giant-icicles-fall-from-sky-
smash-cars/ 
24 november 2010, Morton Illinois: grote platte dunne stukken ijs 
kwamen gedurende 45 minuten uit de hemel vallen.  
Mij dunkt dat een vliegtuig niet 45 minuten boven Morton heeft 
gehangen om zich van zijn ijs te ontdoen. 
 
Sommige hoeveelheden zijn zo groot, of de stukken zo zwaar dat geen 
enkel vliegtuig dat op z'n vleugels zou kunnen dragen zonder in de 
problemen te komen. Zoals deze, uit Corliss: 

June 26, 1985. Hartford, Connecticut.  

"Scientists yesterday tried to determine the origin of a 1500-pound sheet of ice that mysteriously dropped from the sky and smashed 

into a backyard fence. David H. Menke, directory of the Copernican Observatory and Planetarium, said the ice was probably 6 feet long, 

8 inches thick and moving at about 200 mph. 'It's unusual in the fact that it fell from the sky,' said Craig Robinson, curator at the 

planetarium. 'That does not happen often.' A 13year-old boy was in his backyard Monday with a friend when the ice came 'whirling' from 

the sky and smashed into the fence about 10 feet away from them." 
 
In India schijnt men extra gevoelig te zijn voor enorme ijsbonken. Eind 19de eeuw viel er eentje in Seringapatam 
die zo groot was als een olifant. Het valt te hopen dat niemand die op z'n hoofd heeft gekregen. Op 22 mei 1838 
was er een hevige hagelstorm ten zuiden van Bangalore, waarna een brok ijs van enorme afmetingen werd 
gevonden in een droge bron. Het stuk ijs bestond uit samengeklitte hagel. 
 
Vreemder dan dit alles is hagel  die zich niet aan de wetten van de zwaartekracht houdt. We komen dan weer in de 
richting van het paranormale gedrag van stenen en poltergeistverschijnselen. 
Gedurende een hagelstorm op 14 april 1930 werd gemeten dat die hagelstenen, die 45 km per uur hoorden te 
vallen,  maar een snelheid hadden van 13½ km p.u.  
Maar misschien was er in dat geval een opwaartse wind, hoopt de meteoroloog. 

http://www.theblaze.com/stories/giant-icicles-fall-from-sky-smash-cars/
http://www.theblaze.com/stories/giant-icicles-fall-from-sky-smash-cars/
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9. MIRAGES  
 

Als je in de woestijn loopt en je hebt je flesje water vergeten 
dan moet je oppassen, want vroeg of laat zie je in de verte een 
oase. Maar wanneer je daar naartoe strompelt, wijkt de oase 
weg, of hij verdwijnt. Weer een illusie, een Fata Morgana, 
armer. 
 
Sinds mensenheugenis hebben die dingen ons 
beziggehouden. 
Zeelieden zagen mistige eilanden opdoemen, maar bij nader 
inzien waren die weg. Soms werden ze zelfs op de kaart gezet, 
maar kon niemand ze meer terugvinden. 

Zulke eilanden kregen mythische proporties, en het zou zo maar kunnen dat mirages voedsel hebben gegeven aan 
legendarische landen als het keltische Tir N'a Nog en 'The Islands of the Blessed'  
Ook lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat legendes van steden die in zee zijn verzonken maar op een bepaalde 
datum weer aan de horizon verschijnen, terug te voeren zijn op mirages. Legendes hebben altijd een moment van 
oorsprong, meestal gebaseerd op een werkelijke ervaring. 
 
In 1897, schrijft World Explorer Magazine, was er een expeditie  naar Mt  St Elias, een gletscher regio bij de kust 
van Alaska.  De hertog van Abruzzi leidde de expeditie, die op zoek ging naar een mirage die door indianen en 
andere mensen gezien was. 
Hun zoektocht was niet vergeefs. Later schreef een expeditielid dat de mirage zo ongelofelijk gedetailleerd was, 
dat het eerder problemen gaf NIET te geloven dat het hier om een werkelijke stad ging. 
Een eerdere waarnemer in de New York Times: "wij zagen torens van kathedralen en moskeeën, bomen, huizen 
en straten." 
Iemand kwam met het idee dat de stad leek op Bristol. ƶ 
 
Een man die in 1888 in de Baltische zee een stad zag verrijzen die een uur lang de gemoederen verhitte, zag 
daarin de skyline van St. Petersburg, 300 km verderop, lees ik in New Lands van Charles Fort. Hij geeft een lijst 
van gevallen overal op de wereld, op zee, op het ijs en in woestijnen. Wouden worden gezien compleet met dieren, 
kastelen, schepen, steden door bergen omgeven, het is allemaal waargenomen. Ook mensen: iemand zag in 
Valla, Zweden, een groep dansers, en een park met paden.  
 
In China komt het vaker voor. Heel recent ook. 
De stad Penglai in de provincie Shandong schijnt er speciaal gevoelig voor 
te zijn. 
De eilanden voor de kust werden daar op verschillende data gezien, 
vergezeld van andere eilanden die tot het mistige rijk van de legende 
horen. Ook zag men er de mistige stad die hier op de foto gezet is. Ʒ 
Die mirage duurde zo lang dat de stad volstroomde met nieuwsgierigen. 
In een andere stad, Tianjin, werd afgelopen juli een mirage gezien die 
zweefde in de lucht en daar 15 minuten bleef hangen. Het waren duidelijk 
gebouwen. 
In een artikel op internet worden nog diverse andere mirages getoond, en 
de foto's zowel als de beschrijvingen zijn heel divers. 
De schrijver vraagt zich af of er hier sprake is van andere dimensies die tijdelijk zichtbaar worden in onze wereld. 
Wie zal het zeggen. 
Van atmosferische fenomena weten we lang niet alles en er wordt heel wat in de lucht geslagen als het gaat om 
verklaringen van deze en andere zeldzamer voorkomende verschijnselen. Tegen de tijd dat je't kunt onderzoeken 
zijn ze meestal allang verdwenen.  
 
Een mooi verhaal vind ik in een van William Corliss' verzamelingen: een beschrijving uit 1773 van een Fata 
Morgana in de buurt van Reggio, Italië, in de straat van Messina, door broeder Antonio Minasi:  "plotseling (op een 
mooie dag bij stil weer) ziet de toeschouwer in het water een eminente stad verschijnen, met pilaren, bogen, 
kastelen, rijk versierde torens, paleizen met ramen en balkons, lanen met bomen, vlakten met kudden dieren, 
legers te voet en te paard...alles in hun natuurlijk kleuren.  Maar als het weer niet zonnig maar bewolkt is en de 
wolken laag hangen, dan kan men dezelfde voorstellingen behalve in het water ook geprojecteerd vinden boven 
het water in de lucht.  
 
Had de broeder een te levendige fantasie? Misschien. Maar zijn waarnemingen in de Straat van Messina zijn ook 
door anderen bevestigd. In deel I van 'De Wonderen van het Heelal' uit 1930, staat een schildering van die uit de 
zee oprijzende stad....  In ieder geval is de Fata Morgana een van die wonderen op de wereld die we nog maar 
moeten proberen te verklaren. 
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10. BOLBLIKSEM  
 
Ook zoiets geks. 
Hoewel bolbliksem door de eeuwen heen is 
gerapporteerd en die verhalen 
overeenkomen wat betreft de 
eigenschappen van dit wonderlijke en 
zeldzame verschijnsel, houden sommige 
mainstream wetenschappers graag vol dat 
het fenomeen tussen de oren zit. 
Net als UFO's, paranormale verschijnselen 
en geesten. 
Een van de verklaringen is dan dat tijdens 
een donderbui de magnetische velden 
hallucinaties veroorzaken die leiden tot het 
waarnemen van bolbliksems. 
 
Dat is een interessante gedachte. 
Waarmee naar mijn smaak niet helemaal 
verklaard wordt waarom die hallucinaties 
dan geen vierkante neuzen of roze 
olifantjes bevatten, maar alleen 
bolbliksems, waar vermoedelijk de meeste 
mensen die ze zien voordien nog nooit van 
hadden gehoord.  

Waarom de wereld vol zit met dingen die wegverklaard moeten worden i.p.v. ze te onderzoeken, is een raadsel dat 
zich in ieder geval tussen mijn oren duchtig blijft roeren. 
 
Maar gelukkig, er zijn ook wetenschappers die het bestaan van bolbliksems wel erkennen, en moeite doen ze te 
recreëren in het laboratorium. Dat blijk niet mee te vallen. Omdat niemand weet hoe ze precies ontstaan, weet ook 
niemand hoe ze moeten worden nagemaakt, en voor zover ik weet is dat ook nog nooit echt gelukt. 
Want een van de kenmerken van een bolbliksem is dat hij veel langer leeft dan de split-second van de gewone 
bliksem. Sommige van die bollen gaan door muren heen, bewegen zich door een huis op een manier die uniek is 
voor bolbliksems, om na enkele of zelfs vele seconden uit te doven of luid te detoneren.  
Bolbliksems in laboratoria houden het maar heel kort uit; ze zijn er en hup, weg. De trajecten die bolbliksems in de 
natuur schijnen af te leggen weigeren ze in laboratoria te demonstreren. 
 
John Abrahamson, een chemie professor uit New Zealand zegt: Er zijn rond de 10.000 geregistreerde observaties 
van over de hele wereld, en die waarnemingen komen in grote lijnen overeen. Het is waarschijnlijk dat het een 
plasma fenomeen is." (plasma is de vierde staat van stof, eigenlijk een gas 
maar met unieke eigenschappen). 
 
Nou, roept een recent artikel op internet: hun bestaan is helemaal niet 
bewezen, de meeste wetenschappers beschouwen het als een grap. 
Maar intussen (zegt de schrijver) heeft men gevonden dat bolbliksem heel 
eenvoudig op te wekken is door twee elektroden in een glas water te 
dippen en Poef! Een bolbliksem. En, beweert hij, bolbliksem is helemaal 
niet gevaarlijk, onzin, zo onschuldig als sterretjes met Ouwejaar. Ze 
kunnen nog niet een stuk papier in de fik krijgen. 
 
Geweldig. Dan weten we het nu zeker: mensen die erdoor gewond zijn 
geraakt, vee dat is doodgebleven, en die 10.000 waarnemers van 
professor Abrahamson; allemaal hallucinaties en kul, want bolbliksems zijn 
niet meer dan een storm in een glas water. 
 
Maar desondanks is er het geval van elektriciteits pionier Georg Richman, 
die in 1753 in St. Petersburg tijdens een onweersbui alle voorzichtigheid uit 
het oog verloor en getroffen werd door een bolbliksem die hem het leven 
kostte, en bijna dat van de man die later deze gravure maakte.. 
Misschien in zo'n professie een mooie manier om dood te gaan...  
 
Intussen vond ik in de KB een aantal van die hallucinaties uit de vorige 
eeuw die ik de lezer niet wil onthouden.....zoals deze uit het Vaderland in 1926.Ƹ 
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Nieuwsblad van het Noorden 28-1 1957 

Tijdens kerkdienst blikseminslag te 

Leeuwarden Geweldige vuurbal 
veroorzaakte schrik  

Tijdens het korte maar hevige 
onweer van gistermiddag sloeg de 
bliksem langs de toren van de St. 
Bonifaciuskerk naar beneden, met 
het gevolg, dat de zekeringen 
doorsloegen en de kerk, waar juist 
een dienst werd gehouden, in het 
duister werd gezet en het orgel 
zweeg. 

Een geweldige vuurbal verschrikte de aanwezigen, doch men wist de kalmte te bewaren. 
Nadat nieuwe stoppen waren ingezet, was het euvel verholpen en konden de extra kaarsen, die voor 
verlichting waren ontstoken, worden gedoofd. 
 
Het Vaderland 28-2 1925 

EEN VUURBAL. 
Boven Bergen op Zoom woedde Donderdag avond een hevig onweer. Even over half zes. terwijl de 
werklieden van de fabriek van de firma Beckers zich naar huis begaven, viel juist boven hen met 
ontzettende vaart een vuurbal uit de lucht, welke op ruim 10 Meter afstand van hen neerkwam, eenige 
gaten in den grond sloeg maar in het water uitdoofde. (waarschijnlijk een meteoriet?) 
 
Nieuwsblad van het Noorden 4-6 1952 

Vuurbal kwam in woning en ging terug 
Tijdens een onweersbui op Pinkstermaandag sloeg een vuurbal door het dak van een huis in de 
Weerdsedwarsstr. te Emmen, bewoond door de familie Akkerman. De bal kwam in de kamer en ging 
vervolgens het huis weer uit. 
De weerhaan en dertig dakpannen werden vernield. Kinderen, die op de vloer zaten te spelen, bleven 
ongedeerd. 
 
Friesche Koerier 1-5 1959 

Vuurbal 
Degenen die het verschijnsel in de lucht hebben gezien, 
in de Oranje-Vrijstaat en Natal, zeggen dat het zich, 
voordat het ontplofte, in zuidelijke richting bewoog als 
een vuurbal die een intense blauw-groene gloed 
uitstraalde met een roodgloeiende staart er achter aan. 
De vuurbal ging onder een vliegtuig van de 
Johannesburg-Durban-lijn door toen dit zich op een 
hoogte van ongeveer vijfduizend meter boven Nieuw- 
Hannover bevond. Volgens de piloot bewoog de vuurbal 
zich voort in een lange, brede baan van groen licht en 
ontplofte als een geweldige raket. Een van de passagiers 
zei dat de vuurbal veel groter leek dan de volle maan die 
op die tijd aan de hemel stond. Alles bijeen genomen heeft men de vuurbal ongeveer een kwartier lang 
op zijn weg zuidwaarts aan de hemel gezien. 
 
Amigo di Curacao 2-10 1963 

Vuurbal treft hockey-speelsters 
CANBERRA (RTR) ð Tijdens een hockeywedstrijd in Canberra zijn zaterdag alle 22 speelsters door 
een vuurbal getroffen en tegen de grond gesmakt. Vijf der meisjes moesten in een ziekenhuis worden 
opgenomen. Een van hen heeft levensgevaarlijke brandwonden opgelopen. De vier anderen waren 
aanvankelijk, na eerste hulp te hebben gekregen, naar huis gestuurd, doch moesten later weer in het 
ziekenhuis worden opgenomen, omdat zij zich ziek voelden. Volgens een der speelsters scheerde de 
vuurbal na een hagelstorm over het veld, daarbij de speelsters de ene na de andere tegen de grond 
slaand. Allen werden naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij voor elektrische schok werden 
behandeld. 
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Nieuwsblad van het Noorden 12-8 1961 

Bolbliksem ging zelfs eens door sleutelgat 
Bij het merkwaardige voorval met de bolbliksem in Plan Laanhuizen, waarvan wij melding maakten, 
tekent onze weerkundige medewerker het volgende aan: Gemiddeld worden er in ons land 4 tot 6 
bolbliksems per jaar waargenomen. Er zijn over dit verschijnsel, dat steeds samenhangt met een 
bliksemontlading, vrijwel geen nadere bijzonderheden bekend. Er zijn twee soorten bolbliksems, 
namelijk met een gele en met een blauwe kleur. Vooral de laatste kan, wanneer deze een woning 
binnendringt, vrijwel overal brand veroorzaken. De gele verdwijnt dikwijls na een knal die binnenshuis 
wel eens zo hevig is geweest, dat de ruiten sprongen. Maar daarbij werd geen brand veroorzaakt.  
De bollen hebben dikwijls ð zoals de naam al zegt - de vorm van een bol (ter grootte van een tennisbal, 
soms een voetbal), maar kunnen alle vormen aannemen. Er is zelfs een geval in ons land bekend, 
waarbij een bolbliksem via de schoorsteen in een woning kwam, langzaam door de kamer dreef en door 
het sleutelgat in de volgende kamer terecht kwam. 
 
Nieuwe Tilburgsche Courant 8-6 1927  

ENGELAND. Vuurbal tusschen schoolkinderen. 
Een aantal kinderen, die Zondag tijdens een uitstapje te Murtle bij Aberdeen op een grasveld aan het 
spelen waren, werden door een zwaar onweer overvallen, gedurende het welk 'n groote vuurbal midden 
tusschen hen inviel. Een groot aantal sloeg tegen den grond en verklaarde later, dat zij een hevige 
schok in de beenen hadden gevoeld. Een jongen was tijdelijk blind, een ander vertoonde op zijn dij de 
teekening van een varen, terwijl een meisje op haar arm allerlei krassen had. Het terrein waar de vuurbol 
was neergekomen, was geheel verschroeid. Geen der kinderen heeft blijvend nadeel van het ongeval 
ondervonden. Gedurende hetzelfde onweer sloeg de bliksem op de metalen stop van een flesch met 
spuitwater, welke gedragen werd door een verpleegster die met een groep kinderen in Aberdeen 
wandelde. De flesch sloeg met geweld uit elkaar en 't glas vloog overal heen, doch niemand werd 
gewond. 
 
Algemeen Handelsblad 12 -9 1918 

Een vuurbol. 
Men bericht uit Barsingerhorn: Terwijl even 
een pauze was ingetreden tusschen 
elkander haast regelmatig opvolgende 
hevige onweersbuien en het aan alle zijden 
weerlichtte,  werd Dinsdagavond de 
Noorderhemel plotseling als daghelder.  
Het was omstreeks halftien. Een helle, 
violetkleurige vuurbal schoot gedurende 
enkele seconden van Zuid naar Noord, 
door het luchtruim. De aanblik was 
overweldigend. 
 
Sumatra post 5-6 1924 
De razende komeet. 
Het dorpje Stansted in Essex is opgeschrikt door een geheimzinnig phenomeen, in den vorm van een 
vuurbal, waarschijnlijk een meteoor, welke met donderend geraas en angstwekkend gesis, uit de lucht 
kwam rollen en vlak bij den voet van een boom in den grond sloeg, daarbij een gat van verscheidene 
voet breedte makend. Alsof dit nog niet voldoende was - aldus schrijft de Daily Chronicle"- sprong de 
vuurbal weer op en bedreef de volgende reeks van wandaden. 
Hij sloeg in een hoofdleiding van het gas welke daarop twee uur lang brandde. Wierp een motorrijder 
van het zadel en bedolf een zekeren heer Rowland Norman, die juist in zijn auto wilde stappen, onder 
modder en steenen. 
Hij baande zich ten slotte een dertig meter lange weg langs een prikkeldraad afsluiting, onderweg een 
houten schutting vernielend en stukken grond opwoelend. En 50 Meter verderop kwam de vuurbal 
eindelijk tot rust en verdween in den grond. Overal in het dorp werden verhalen gedaan over het 
zonderlinge verschijnsel en deszelfs funeste gevolgen. Hier waren ruiten gesprongen, daar een deur uit 
de hengsels gelicht, elders was weer iets anders geschied. 
 
 

http://www.ball-lightning.info/Ball-lightning/Ball_lightning.html 
 

http://old.crunchgear.com/wp-content/uploads/2008/08/ball_lightning.jpg
http://www.ball-lightning.info/Ball-lightning/Ball_lightning.html
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11. ZONNEWONDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 13 oktober 1917, tijdens de 6de verschijning van 'Maria' in Fatima, Portugal, danste de zon. 
Het natuurwonder werd door duizenden gezien en door velen beschreven: de zon, vele malen minder stralend dan 
de Zon scheen naar beneden te tuimelen en straalde daarbij veelkleurig over de angstige menigte, die verwachtte 
dat nu toch echt de wereld verging. 
Maar dat gebeurde niet. De zon trok op, en de Zon begon weer te schijnen. De massa's, die tevoren kletsnat waren 
geregend, waren nu droog. 
De katholieke traditie spreekt van het 'Zonnewonder', dat van goddelijke oorsprong zou zijn, net als de 'Maria' die 
haar boodschappen 6 x naar de kinderen van Fatima stuurde.  
De Kerk had geen moeite met het onder druk zetten van onschuldige dorpskindertjes, en ook niet met een tijdelijke 
verandering van de wetten die ons zonnestelsel bijeen houden. Het eerste mag ons niet verbazen, het laatste wel. 
Als de Zon hier verantwoordelijk was, dan waren we de gevolgen nooit meer te boven gekomen. 
Natuurlijk is er hier geen sprake van een Zonnewonder, maar van een bedrieglijk schouwspel, aan de hemelen 
geprojecteerd door de technieken van een beschaving die de onze, technisch gezien, ver vooruit is. Maria, in 
Fatima en waarschijnlijk ook op andere verschijningsplaatsen, is niet meer dan een hologram, en de zon is een 
wentelende UFO, die kan dwarrelen, lichten kan uitzenden, natte kleren kan drogen en nog veel meer wonderlijke 
toeren kan uithalen. 
Techniek die we niet begrijpen is magisch. Wonderen zijn magische gebeurtenissen, maar alleen in de ogen van 
wie het mechanisme erachter niet begrijpen. Wat dat betreft zijn de meeste katholieken nog net zo als gelovigen in 
de Oudheid die de geprojecteerde stem van een priester voor de stem van een god hielden. 
  
'Zonnewonderen' gebeuren nog steeds, kijk 
maar op internet. In Medjugorje - overigens een 
Maria bedevaartplaats waar de kerk haar veto 
over heeft uitgesproken - danst de zon nog 
steeds. Ook zijn er nog telkens boodschappen, 
met permissie: flauwekul, altijd hetzelfde en 
nooit iets wat een nieuw licht werpt. Altijd alleen 
maar 'bidden' , en dan zal alles goedkomen. 
Bidden tot Maria. 
Aliens hebben weinig fantasie. 
Blijft de vraag wat ze beogen met hun vreemde 
machinaties. Een betere wereld? Of ons letterlijk 
een rad voor ogen draaien? 
Ik geloof in wonderen, zonder enige twijfel. 
Maar ik geloof niet in een dansende Zon. 
Er zijn tenslotte grenzen. 
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Lenticular Clouds  
 

Wolken lijken soms op UFO´s maar zijn het niet. 
In de meteorologie heten dit soort stabiele wolken 
´Lenticular Clouds´, of linzenvormige wolken. 
Hier een paar voorbeelden. 
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